
Op weg met het Jodendom 
 
Na Simchat Torah 
 

23 oktober vierden wij Simchat Tora, We 
lazen het laatste deel van het boek 
Devariem en begonnen met het eerste 
hoofdstuk van Beresjiet. Het is een eer 
als je opgeroepen wordt voor de laatste of 
de eerste lezing van de Tora. Dan ben je 
chatan / kalla (bruidegom / bruid) Tora of 

chatan / kalla Beresjiet. Bij dit feest dansen we tijdens de zeven rondgangen met de 
Torarollen. We halen alle rollen uit de Aron en sommige mensen brengen hun eigen 
rolletjes mee. Hoe meer Torarollen, hoe groter het feest. Iedereen mag met de Tora 
dansen. Tijdens het dansen geven we de Tora aan elkaar door.   

  Vorig jaar viel Simchat Torah op 7 oktober en zaten we met onze telefoon aan in de 
ochtenddienst. Het is nog steeds oorlog in het Midden Oosten. Het duurt al een jaar en 
de wanhoop slaat toe bij allen die er door getroffen zijn. Wanneer eindigt het? Wanneer 
eindigt de haat van mensen als Khamenei en zijn volgelingen in Gaza en Libanon en 
Jemen? Wanneer eindigt de oorlog aan beide zijden? Wanneer komen de gijzelaars 
vrij? Wanneer zijn er voorwaarden voor een permanente vrede? Geen staakt het vuren 
maar vrede en wederzijdse erkenning. We bidden met Jesjajahoe 2:4: 
”En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan 
zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; 
geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet 
meer leren (NBG-vertaling 1951).” 

En we denken aan de tekst van Rabbi Lord Jonathan Sacks: 
"De schoonheid van de Joodse spiritualiteit is dat in het Jodendom G'd dichtbij is. Je 
hoeft geen berg te beklimmen of een gebedshuis binnen te gaan om de Goddelijke 
Aanwezigheid te vinden. Het is daar rond de tafel tijdens een Shabbat-maaltijd, in het 
licht van de kaarsen, en de eenvoudige heiligheid van de Kiddoesj-wijn, en de challot, 
in de lof van de Eishet Chayil (dappere vrouw uit Spreuken 32), en de zegen van 
kinderen, in de gemoedsrust die komt wanneer je de wereld verlaat die een dag voor 
zichzelf zorgt, terwijl je de goede dingen viert die niet voortkomen uit werken maar 
rusten. Niet door te kopen, maar door te genieten, van de geschenken die je altijd al 
hebt gehad, maar geen tijd hebt gehad om te waarderen." 
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